


‘We hebben het goed gehad...’

Na een mooi leven is hij er in alle rust
tussenuit gepiept,
mijn lieve man, onze trotse vader,
schoonvader en super opa

9 augustus 1935 - 27 juni 2024

Geboren, getogen en wonend in
Groessen, waar hij veel voor de
gemeenschap heeft gedaan.

Papa was trouw, grappig, actief, behulp-
zaam en gezond eigenwijs. Hij stond
altijd voor anderen klaar en al helemaal
voor ons. Aan papa kon je vragen stellen,
hij had alles op een rijtje, of het stond
op een lijstje geschreven en hij wist alles
van voetbal. Speeches schudde hij uit
zijn mouw. Hij was gek en trots op zijn
dochters en kleinzonen.

Hij volgde alles wat wij, en ook de schoon-
zonen, deden. Hij stond langs de lijn bij
onze handbal- en voetbalwedstrijden en
ging mee naar paardrijconcoursen.

De laatste jaren waren pittig en vol
zorgen, noodgedwongen gescheiden
wonend van mama.

Wij gaan hem ontzettend missen en we
bedanken u hartelijk voor uw medeleven.
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